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Hoe moeilijk kan het zijn om een boek te schrijven? Moeilijk blijkbaar, vermits ik al
een tijdje in de startblokken sta :-) 
Alhoewel... Ik schreef samen met een vriendin op 6 weken tijd drie boekjes rond
levenseindeplanning. Dus zo gemakkelijk gaat het. Maar uitstelgedrag ligt overal
op de loer... En er is altijd wel iets anders te doen. 

Drie boeken tegelijk?
Maar die boeken schrijven... het bleef duwen. Ik wil een boek schrijven over alle
tools die ik de voorbije jaren heb geleerd en in mijn coachingpraktijk heb gebruikt.
En ik wil een boek schrijven over de wonderlijke avonturen in mijn leven. En ik wil
een boek schrijven over mijn channelingsessies. De grote vraag is: met welk boek
begin ik? Wel, vermits ik niet kan kiezen, begin ik met alledrie tegelijk. Een grote
uitdaging, maar wel de moeite waard. Tenminste, als ik er aan begin. En vermits je
dit nu leest, ben ik gestart. Met babystapjes...
Eén van mijn grote idolen heeft mij geleerd om met babystapjes te starten. En kijk
waar die babystapjes mij geleid hebben... 

Je moet ergens beginnen.
Ooit, 28 jaar geleden, begon ik mijn zelfontwikkelingsproces bij Geertjen. Ze is zich
er misschien niet van bewust dat ze aan de grondslag ligt van dit schrijven. Maar
bij deze: Geertjen, bedankt dat je mij hebt wakker geschud. Het begon bij onze
eerste kennismaking, toen ze mij wasbare luiers voor mijn oudste dochter
verkocht. Ze praatte over Roy Martina, voor mij toen nog onbekend. Ondertussen
ben ik met hem naar Curaçao op een spirituele reis geweest. Wie had dat ooit
gedacht, 28 jaar na een terloopse opmerking...

Maar dus: babysteps. 
Ooit las ik iets over de grap van de kleine stap. Wat betekent dat je eerstvolgende
stap altijd zo klein moet zijn dat je hem zeker kan uitvoeren, zonder weerstand.
Die ene kleine stap vraagt eigenlijk (bijna) totaal geen inspanning. (Lees hier meer)

Ik krijg kleine briefjes van The Universe:
“Great big, innovative, world-changing ideas are plentiful, Dominieke. People who

take tiny little baby steps toward them are rare.

You are so acing this life,

The Universe

P.S. Take the baby steps, Dominieke, they summon angels, unleash energies, and

are the number one reason millionaires become millionaires, not that the latter

necessarily matters… just sayin'.” (Lees hier meer)

https://sochicken.nl/kleine-stap
https://www.tut.com/
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Of deze: “Dominieke, all I need from you is a vision, followed by an unending

march of little, tiny baby steps in its direction.”

En mocht je je zorgen maken over de kleinheid van de babysteps: “The baby steps

in the beginning of a journey, Dominieke, always seem inadequate compared to

the brilliance of the dream that inspired them. This is natural. If the dream wasn't

so far "out there" and dazzling, it wouldn't be worth dreaming!”

We zetten deze babystapjes eigenlijk niet voor de afstand die ze overbruggen,
maar om onszelf binnen de bereikbaarheid van de magie van het leven te
brengen, aldus het Universum (en Mike Dooley).

Het document wat je leest, is dus de babystap om mijn boek te schrijven. Uren en
pennen heb ik al versleten, notitieboekjes vol geschreven. Alleen mag ik nu alles
eens verzamelen, oplijsten, ordenen en redigeren. Het komt er ooit wel van. Maar
een mens moet ergens beginnen: hier dus. 

Ik schrijf voor mij en voor jou.
Soms rijst de vraag: waarom wil ik schrijven? Is het voor ‘de mensheid’ of voor
mijzelf? Welnu: ik schrijf in hoofdzaak voor mijzelf. Om de inzichten die ik heb,
neer te pennen. Om niet alles steeds weer te moeten overdenken. Maar ook
omdat ik daarmee in een bepaalde ‘zone’ kom, een soort ‘trance’, waardoor
wijsheid en de kennis van het universum gemakkelijker door mij heen stromen.
Waardoor ik in een hogere vibratie kom.
Ook als ik mijn teksten herlees, kom ik automatisch in een bepaalde frequentie.
Een frequentie waar ik heel blij van word, waar ik rustig van word. 
Maar ik schrijf ook voor jou. Omdat ik denk dat ik met mijn woorden ook iets kan
bijdragen aan jouw frequentie, vibratie. Of, zelfs als niemand dit leest, ik ook iets
kan bijdragen aan de vibratie van deze wereld. Gewoon omdat deze woorden
‘kunst’ zijn en de intentie hebben om te raken, te verwonderen, schoonheid te
scheppen en blijheid te veroorzaken.

Nieuwsbrief
Mocht je graag op de hoogte gehouden worden over deze e-books of ander
nieuws, stuur mij een berichtje.

Ik wens je heel veel succes met je babystapjes. 
Liefs, 

Dominieke

https://dominieke.com/#Contact


Welke babystapjes wil ik zetten?
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Zo zal mijn leven eruit zien als ik
begin met de eerste kleine stapjes.
Ik fantaseer er lustig op los...



T O  D O  L I S T V O O R  
M I J N  B A B Y S T E P S
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Oeps, misschien heb ik al voldoende to do's genoteerd :-)


